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Hubertus werd in 655 geboren als zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een adellijk 
leven. Zijn vrouw Floribanne overleed in het kraambed bij de geboorte van hun zoon Floriber-
tus. Hubertus trok zich vervolgens terug in de Ardennen waar hij zich vooral bezighield met de 
jacht. Toen hij op zekere dag wou aanleggen om een groot hert te schieten, verscheen tussen 
het gewei een lichtend kruis en een vermanende stem gebood hem vaarwel te zeggen aan de 
wereldse genoegens en voortaan in alle nederigheid het geloof in God te behartigen. Vanaf dan 
nam zijn leven een nieuwe wending. Hij werd geestelijke en ging in de leer bij de Tongerse 
bisschop Lambertus. Hubertus verkondigde het geloof in de Ardennen en in Brabant, en werd 
na de moord op Lambertus in 698 bisschop van Luik tot aan zijn dood in 727. Al in 744 werd 
hij heilig verklaard en sindsdien werden honderden kerken, kapellen, kloosters, scholen en 
verenigingen aan hem toegewijd. Al tijdens zijn leven en na zijn dood werden aan Hubertus 
vele wonderbare genezingen toegeschreven en wordt hij vereerd als de patroon der jagers en 
de beschermer tegen hondsdolheid of razernij en epilepsie.  
 
Patroonheilige van Elewijt 
 
GENT 
Op 1 augustus verbleven we in Gent, hoofdstad van Vlaanderen. De stad is erg mooi en be-
langrijker dan alle anderen. Ze telt ongeveer twintigduizend woningen en haar omvang is meer 
dan drie keer die van Napels, zoals wij gemakkelijk vanop de top van een toren konden zien, 
waar wij samen met Zijne Excellentie opklommen langs een wenteltrap van meer dan driehon-
derd treden. Op de toren staat een prachtige klok. 
De stad is niet over haar volledige oppervlakte bebouwd. De huizen zijn namelijk gescheiden 
door weilanden en vele tuinen. Hoewel de stad niet omwald is, is ze wel zeer versterkt door de  
 
 
 

       Al eeuwenlang Sint-Hubertusprocessie te Elewijt         

                             Sint-Hubertusverering 
 

Bij het digitaliseren van het kerkarchief van Elewijt 
vonden we in een van de vele dozen een bruine enve-
loppe met daarin een koperplaatje van 22 bij 17 cm. 
Dit bleek een gravure te zijn met een afbeelding van 
Sint-Hubertus in verering voor het oplichtende kruis 
tussen de horens van een hert. 
Wie anders dan ons lid graficus Dirk Huyghe te contac-
teren voor een afdruk. Dirk wees ons op de zeer hoog-
staande techniek van de gravure die met een burijn 
was uitgestoken op de koperplaat. Het resultaat van 
zijn afdruk zie je hieronder, een zeer mooie afbeelding 
vol symboliek. 
 
Los van de plaat was er ook een plaatje met onder-
schrift in spiegelbeeld en wat bij de afdruk opviel was 
op de onderste lijn een tekst met op ‘willekeurige’ 
plaatsen hoofdletters. Dit is een jaarschrift waarbij de 
hoofdletters verwijzen naar een jaartal.  
Gelukkig zat in de enveloppe een brief gedateerd 8 
oogst 1941 die het jaartal ontleedde (ondertekening 
niet leesbaar).       
Het jaarschrift luidt als volgt: ‘CoMt hUbertUs VIeren   
t’ eLeWYt Die Van rasernY WILt Syn beVrYt’. 
 
 
 

 

 

De letter W = V + V of 5 + 5 = 10 en Y staat 
voor 1. Zo verkrijgt men: 
CoMt = 1100; hUbertUs = 10; VIeren = 6; 
eLeWYt = 61; Die = 501; Van = 5; rasernY 
= 1; WILt = 61;      sYn = 1; beVrYt = 6 en 
alles opgeteld 1752. 
 
De koperplaat dateert dus uit 1752 en  
werd gemaakt door de Mechelse graveur  
Opdebeeck, vier jaar voor zijn dood.  
 


